4 mei 2024 'Vrijheid vertelt': op weg naar 80 jaar vrijheid

Geachte aanwezigen,

Vandaag, 4 mei 2024, komen we bijeen om te herdenken en stil te staan bij de
betekenis van vrijheid.

We staan gezamenlijk, met respect voor degenen die hun leven hebben gegeven
voor de vrede en vrijheid die we nu in Nederland kennen.

Dit jaar, op weg naar 80 jaar bevrijding, is het thema ‘Vrijheid vertelt’.

De Tweede Wereldoorlog was een tijd van ongekende verschrikkingen.

Het was een periode waarin de vrijheid werd bedreigd, maar ook een tijd waarin
de onbreekbare geest van verzet en hoop op vrijheid opbloeide.

We staan stil bij de moed van het verzet en bij de onschuldige slachtoffers van
deze periode. In het bijzonder bij de mensen die bij de razzia in 1944 door de
bezetter in Middelstum en omgeving zijn opgepakt. We hebben daar vorige
week op passende wijze bij stil mogen staan.

De verhalen van de overlevenden van de Holocaust bewaren we met het
grootste respect en geven we door aan volgende generaties.

Want hun verhalen zijn niet alleen getuigenissen van het verleden, maar ook
waarschuwingen en lessen voor ons en voor de toekomst.

Ze herinneren ons eraan dat we altijd waakzaam moeten blijven voor haat,
geweld en onrechtvaardigheid.

Het is onze verantwoordelijkheid om de herinnering aan die donkere periode
van de geschiedenis levend te houden. Een oproep om te strijden voor een
wereld waarin dergelijke wreedheden niet meer voor zullen komen.

Een wereld waarin de waardigheid van eenieder mens wordt gerespecteerd.
Een wereld waarin vrijheid en gerechtigheid de hoekstenen blijven van onze

samenleving.



PAGINA 2 Van 2

En terwijl we de lessen van de Tweede Wereldoorlog herdenken, worden we
geconfronteerd met de huidige conflicten in de wereld.
De oorlog in Oekraine is een schrijnend voorbeeld van hoe een conflict kan

oplaaien en hoe de hoge prijs van vrijheid voortdurend moet worden betaald.

In de oorlog in het Midden-Oosten zien we een ander langdurig conflict.

Een conflict waarin de zoektocht naar vrede en vrijheid doorgaat te midden van
complexe politieke en sociale uitdagingen. Waar een mensenleven niet meer
lijkt te tellen en beelden van schrijnende situaties dagelijks via de media ons
bereiken. Vrijheid vertelt ons dat we de verhalen van het verleden moeten
koesteren, niet alleen als herinnering, maar als een leidraad voor de toekomst.
Vrijheid vertelt ons ook hoe belangrijk het is dat we de waarden van democratie,
mensenrechten en gelijkheid moeten beschermen.

Vrijheid vertelt ons tenslotte dat we ons moeten inzetten voor een wereld

waarin iedereen kan leven zonder angst en onderdrukking.

Laten we op deze dag van herdenking stilstaan bij allen die hun leven hebben
gegeven voor onze vrijheid.

Laten we hun offer eren door met elkaar te blijven werken aan een wereld in
vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid. Daarom is het naast
herdenken, op weg naar 80 jaar vrijheid, belangrijk ook die vrijheid te blijven
vieren. Opdat wij niet vergeten.

Dank u wel.



