
Sinterklaas is onderweg naar Middelstum. 

Hallo lieve kinderen van Middelstum. Nog maar een paar uurtjes en dan kom ik aan in Middelstum. Om 

ongeveer 13.00 uur zal ik aanmeren in de haven bij Herberg in de Valk. Ik hoop dat jullie samen met 

jullie ouders mij een warm onthaal gaan geven met dit "koude"weer. Tot straks. 

 

Groten van Sint en zijn Pieten. 

Bron: Sinterklaas (24 november 2018) 

 


