
Gedichtenbundel van Anna de Vries-Maarhuis. 

Het boek ligt nog bij de uitgever vertelt Anna ons. Maar binnenkort (medio 2017) komt haar boek met 

gedichtenbundels in de verkoop. Anna over haar boek: Deze gedichten zijn een ruggesteuntje voor al 

die mensen die met Alzheimer dierbaren hun leven moeten delen. Ook ik heb deze jaren meegemaakt, 

het is een ziekte die razendsnel kan toeslaan. Samen ga je deze weg aflopen. Om deze gevoelens te 

verwerken heb ik gedichten geschreven over boosheid, machteloosheid, liefde, dankbaarheid. 

Loslaten 

loslaten 

niet vandaag 

maar overmorgen 

vrede 

niet vandaag 

misschien morgen 

kind zijn 

niet overmorgen 

maar vandaag 

oud worden 

niet vandaag 

maar overmorgen 

er niet meer zijn 

niet vandaag 

maar overmorgen 

veel liefde 

niet overmorgen 

maar vandaag 

  

Zodra de gedichtenbundel van Anna de Vries-Maarhuis in de verkoop gaat zullen wij dit melden op onze 

website. 

Bron: Anna de Vries - Maarhuis (4 maart 2017) 

 


