
Het Merelhuis bezoekt Hippolytushoes met SintMaarten.  

Op 11 november heeft een groepje kinderen van kinderdagverblijf het Merelhuis een bezoekje gebracht 

aan het Hippolytushoes. De kinderen hebben vol trots de zelfgemaakte lampionnen laten zien en de 

geoefende liedjes ten gehore gebracht. Dit terwijl de bewoners van het Hippolytushoes genoten van de 

aanwezigheid van de kleine kinderen. 

   

Na een paar rondjes lopen in de grote zaal, maakten de kinderen een kring. Een van de juffies las het boek 

“sint maarten en het beertje” voor. De kinderen en de bewoners luisterden ademloos naar verhaal waarin 

de symboliek en achtergrond van het Sint Maarten feest duidelijk naar voren kwam. 

  

Hierna was het tijd voor lekkers, de bewoners trakteerden de kinderen. Met een tevreden gevoel en volle 

buikjes gingen de kinderen weer terug naar het Merelhuis. 
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