
Nog even dan valt hij ten prooi aan de sloophamers. 

Wie nog even kijken wil naar het oude gymlokaal aan de Coendersweg moet er snel bij zijn. Nog even 

en dan is deze gymlokaal er niet meer. De hekken rondom het complex zijn inmiddels geplaatst. 

Iedereen in het dorp is er vast wel eens binnen geweest, al was het maar samen met je kinderen of 

kleinkinderen. De Gymzaal die gebouwd werd in 1964/65 maakt plaats voor de inmiddels in gebruik 

genomen Hippolytushal. 

 

Wij gingen nog even kijken alvorens dit stukje nostalgie tegen de vlakte gaat. Met foto en filmbeelden 

leggen we het gebeuren zoveel mogelijk vast, zodat we later nog eens terug kunnen kijken. 

 

Mocht u nog oude foto’s of filmmateriaal hebben van deze gymlokaal en wilt u deze wel delen met onze 

bezoekers? Stuur uw materiaal dan naar ons op, dit kan via ons emailadres. 
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