Het Merelhuis brengt bezoek aan "De Dellehoeve"

Het is lente! Bij kinderdagverblijf Het Merelhuis zijn ze maandag 11 april in het lentezonnetje met een
bakfiets en bolderkar op weg gegaan naar de “De Dellehoeve”.

Op de boerderij aan de Delleweg werden de kinderen en juffies verwelkomd door de familie Eurlings. Ze
hebben een uitgebreide rondleiding verzorgd. De kinderen mochten bij de lammetjes, schapen, geit,
kalfjes, koeien en paarden kijken. Ook de melkstal en de grote tractor mochten niet ontbreken.

De kinderen hebben een fantastische ochtend gehad. De lentewind blies de kinderen aan het eind van de
ochtend weer terug naar Het Merelhuis.
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