
We zijn weer bij de tijd. 

De wijzers van de Hippolytuskerk zijn gisteren weer terug geplaatst. Dus vanaf nu kunt u nooit meer 

zeggen dat u niet wist hoe laat het is. 

 

En een toren met wijzers is toch veel mooier vind u ook niet? 

Onze fotograaf was aanwezig bij het terugzetten van de wijzerplaten en de torenspits op de 

Hippolytuskerk en maakte hiervan een FOTOVERSLAG. 

Bron: Team Middelstum-info (14 oktober 2015)  Janneke van der Laan 
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