
Het Leven een Lichtflits. 

Een mensenleven is maar een korte flits in het duister, een vluchtig moment tussen het dode verleden 

en de nog ongeboren toekomst. Aldus de tekst van een motet van Claudio Monteverdi. Vraag is: wat 

doen we ermee? De dag genieten? Ons voorbereiden op de blikseminslag? Is er iets om op te hopen? 

 

Kamerkoor Musica Retorica, begeleid door klein barokorkest, brengt zeer uiteenlopende antwoorden ten 

gehore, die hoe dan ook één ding gemeen hebben: prachtige muziek {van Orlando Di Lasso, Alexandro 

Scarlatti, Heinrich Schütz, Georg Philip Telemann, Jan Dismas Zelenka en Adolf Hasse}. 

Koor en orkest o.l.v. Christofoor Baljon. 

Zo. 7 juni 15.00 uur - Hippolytuskerk, Concordiaplein 1, Middelstum 

Voorverkoop: Kunst & Vliegwerk, Oude Kijk in 't Jatstr. 10, Groningen. 

Bron: Musica Retorica (16 mei 2015)  Archief 

 


