
Vandalen slaan weer toe. 

Op het moment dat de schooljeugd het goede voorbeeld geeft tijdens de vieze snoeproute in ons dorp, 

slopen andere personen jong geplaatste boompjes (zie foto's hieronder) aan de groene long nabij het 

speelveldje. 

 

Bij het zien van deze zinloze vernielingen vraag je je af wat of het voor zin heeft om zoiets te doen. Vinden 

de personen die deze vernielingen hebben gepleegd zichzelf stoer, of is het puur uit baldadigheid? We 

hopen dat iedereen in het dorp die dergelijke wanordelijkheden ziet dit gaat melden, zodat de "slopers" 

hiervoor de rekening gepresenteert kunnen krijgen. 
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