
Een tocht vol Passie. 

Het werd een prachtige tocht de eerste Passietocht. Een tocht die er ons aan herinnert dat paasfeest in 

aantocht is. Een tocht langs 3 historische kerken op het Hoogeland. Regen, wind en storm maar vooral 

heel veel mooie muziek, gedichten en indrukwekkende verhalen. 
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