
ALS DE MEIDOORN BLOEIT 

 

Als de meidoorn bloeit komen namen tot leven 

Gelijk een lentebries die onzichtbaar door de straten waait 

En verschijnen nog steeds in dromen de mannen en het 

Gruwelijke dat hen is overkomen. 

 

Er gaan schaduwen langs jaagpaden 

Ze vermonsterlijken met duizend uniformen en geweren onze 

Erehaag van fluitenkruis, en marscheren van dorp naar dorp 

Waar meidoorn bloeien 

 

Achterelkaar uitgesproken, klinken de namen van de dorpen  

Alsof je in een trein zit 

Winsum, Bedum, Zuidwolde, Middelstum 

Het vertrouwde tádum tádum brengt je naar huis. 

 

Als de meidoorn bloeit denken we aan dorpsgenoten die 

Werden meegenomen of ter plekke neergeschoten 

We eren de doden en overlevenden in ons eigen diepste besef van veilig thuis. 

 

Er worden verhalen verteld, de razzia wordt herdacht 

We staan stil bij het feit dat geweld in de lente bestaat 

Tachtig jaren transformeren de herinnering 

Zachtjes – maar steeds fermer – naar een waarschuwing. 
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25 april 1944 – Een portretje (voorgedragen door kinderen)  

 

Een klein meisje in de lentezon 

Ergens langs het Boterdiep  

 

Met zoetbloeiende meidoorntakken in haar rechterarm,  

speelt ze de bruid.  

 

Verderop in het weiland,  

weet ze haar vader in de eendenkooi verstopt.  

 

Vannacht zal moeder hem eten brengen,  

na de razzia komt hij terug naar huis.  

 

Razzia is een griezelig woord.  

Maar het meisje voelt zich veilig.  

 

Ze zwaait met haar lege arm naar het verlaten veld.  

Want haar moeder spreekt de waarheid.  

En haar vader is een held.  
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